
	
	[image: ]Ook deze website maakt
gebruik van cookies.
Meer informatie

	
	
		
					
			
						
									
						
			
			
				
	
				
								
				
					
					
					[image: ][image: ]					
						WerkDingDongBlogContact						
						

					

					
				

				
			

			

			
			close

			menu

			contact
			
			[image: ]WerkDingDongBlogContact



			
						
									
			
				
				Dwalerij, dé straatmarkt van Tilburg






Een ode aan dé straatmarkt van Tilburg
De Dwalerij was de allerleukste vermakelijke straatmarkt waar je dwaalde van kraampjes vol kunst, kitsch, vintage, vinyl en ambachtelijk ontwerp naar bijzondere winkels, cafés en restaurants terwijl je genoot van theater, muziek, historische panden en leuke mensen. DingDong maakte in samenwerking met Jac Schalk de website van dit prachtige initiatief.
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Wat was de Dwalerij?
De Dwalerij was een vermakelijke straatmarkt en hét Tilburgse evenement om kennis te maken met mooie producten van lokale, ondernemende creatievelingen. Zo was er bijvoorbeeld vintage, design, kleding, vinyl, grafisch werk en streekproducten. Daarnaast kon je heerlijk samen een lekker ontbijtje of zalige lunch te komen proeven. Je dwaalde echt van winkel naar kraampje naar terrasje en onderweg bewonderde je de mooie panden in de straten én genoot je van activiteiten als theater en muziek.

We kijken met een warm gevoel terug naar dit door en door Tilburgse evenement.
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Wat was er allemaal te doen?
Veel winkels en horeca uit de Noordstraat en Nieuwlandstraat boden tijdens de Dwalerij een kijkje in hun bijzondere winkel en halen soms zelfs binnen naar buiten! Op de kramen vond je een mix van ambacht, vintage, design en streekproducten. De Dwalerij wilde je ook verrassen met grappige activiteiten en vermaak zoals muziek en theater.

Naast kraampjes met lekkernijen vond je in de Noordstraat én de Nieuwlandstraat een aantal hele gezellige horecazaken met een knus terras en een verrassend aanbod op de kaart. Lekker even zitten want van bijna een kilometer Dwalerij krijg je trek, hoor!
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Hoe kom ik in het Dwaalgebied?
Hoewel je er nu helaas geen Dwalerij zult treffen, blijft het dwaalgebied van Tilburg een absolute aanrader! Het best kom je gewoon met het openbaar vervoer: het dwaalgebied is een steenworp afstand van het Centraal Station. Mocht je toch met de auto komen, dan zijn parkeergarage Knegtel of Schouwburg de beste keus.

Wil je op de fiets komen, hou er dan alsjeblieft rekening mee dat je je fiets in de daarvoor bestemde blauwe vakken zet of in één van de gratis bewaakte fietsenstallingen. Let er in ieder geval op dat je je fiets niet bij iemand voor de deur zet en de stoep begaanbaar blijft.

Lekker dwalen op de zondag en steeds weer verrast worden door creatieve spulletjes: dat was de Dwalerij (...) Denk aan een Franse markt waar de geur van croissants en koffie je tegemoet komt en waar het ‘dorp’ allemaal samenkomt op de zondagmorgen.- indebuurt Tilburg
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DingDong heeft zich voor meer Tilburgse initiatieven en lokale ondernemers ingezet. Samen maken we onze stad nóg mooier! Bekijk hieronder een greep van ons werk uit de regio. Zie je een samenwerking wel zitten of wil je eens persoonlijk kennismaken? Kom vooral op de koffie en wellicht kunnen we onze krachten bundelen!
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					Dat is mooi! We krijgen 5 sterren
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